
Zaterdag 23 oktober 2021 

Soort  :  Grote rondwandeling rondom Valldemossa 

Plaats  :  Valldemossa 

Afstand  :  15 km 

Stijgen  :  700 m 

Dalen  :  700 m 

Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

Aan het begin van de wandeling staat er een kiosk waar je ambachtelijke confituur kan kopen. 



 

 

De twee Guido’s stappen vandaag niet mee.  Zij gaan Palma de Mallorca bezoeken. 



 

 

Af en toe zien we een grote vogel in de lucht zweven.  Vermoedelijk is het hier de veel 

voorkopende monniksgier  De monniksgier is 100 tot 110 cm lang met een spanwijdte van  



 

 

250-295 cm en een gewicht van 7-12,5 kilogram.  Deze gier heeft een bruin-zwart verenkleed 

met een lichtere, brede kop met een grijsbruine snavel en lange "gevingerde" vleugels 

waarvan de vingers opvallend lang zijn.   



 

 

Op afstand maakt de monniksgier een zeer donkere indruk.  Het voedsel bestaat uit zowel 

verse als rottende kadavers, die met huid en haar wordt verslonden.  Zelfs de beenderen 

worden gegeten. Ook levende dieren vormen een prooi.  Hij vormt braakballen.  Het legsel  



bestaat uit één enkel wit ei, met soms rode vlekjes.  De broedtijd duurt gewoonlijk 54-56 

dagen daarna blijven de jongen nog 95 tot 110 dagen van de ouders afhankelijk.  In 

gevangenschap kan een monniksgier 39 jaar oud worden  Het leefgebied in Spanje is bebost 

heuvel- en bergland tussen de 300 en 1400 m boven de zeespiegel.  

 

 



 

  

We volgen grotendeels de GR 221 maar we nemen er ook de beklimming van de Teix en 

daarvoor dienen we even de GR te verlaten.  De Teix is 1.064 meter hoog en geeft uitzicht op 



de hoogste bergtop van Mallorca, namelijk op de Puig Major.  Deze heeft een hoogte van 

1.445 meter en kan niet beklommen worden omdat het militair gebied is.  Op de Puig Major 

staan antennes van radarinstallaties die zowel door de Spaanse als de Amerikaanse 

strijdmachten worden gebruikt. 

 

 



 

 

De citroenboom draagt drie maal per jaar vrucht, die ieder seizoen een andere kleur heeft.  De 

vruchten in de zomer groeien van juli tot september en zijn groen.  In de herfst en winter zijn 



de citroenen geel, zoals ze in de winkel zijn te vinden.  In mei zijn de vruchten bijna wit van 

kleur en blijven dat ook.  De citroenboom is de enige bekende boom die drie maal per jaar 

vrucht draagt. 

 

 



 

 

Daar al het gesteente in de grond zit mag men hier met zekerheid spreken over een ijskelder. 



 

 

We passeren een, normaal, bemande, hut maar momenteel is ze gesloten wegens 

renovatiewerken. 



 

 

Het bergdorpje Valldemossa komt al in zicht.  Ook dit dorpje staat op de lijst van 10 mooiste 

dorpen van Spanje.  Valldemossa is één van de mooiste bergdorpen van Mallorca en ligt in  



een prachtige groene vallei. De toeristen zijn vooral gecharmeerd van het Kartuizerklooster 

dat zich midden in het dorp bevindt. Het klooster bestaat al sinds de 14de eeuw en is op een 

afstand al te zien, omringd door het heuvelachtige en groene landschap. 

 

 



 

 

Waar veel vakantiegangers Valldemossa bezoeken vanwege het indrukwekkende landschap, 

terrassen, de toeristische winkels en natuurlijk het beroemde klooster hebben de inwoners van 



Mallorca een andere reden. De Mallorcanen zien Valldemossa als de plaats van de heilige 

Catalina. Het huis van deze heilige is inmiddels omgetoverd tot een kapel, waar tevens een 

beeld van de heilige te bewonderen is. 

 

 



  

 

Valldemossa dankt zijn naamsbekendheid voornamelijk aan de beroemde Poolse componist 

Frédéric Chopin en schrijfster George Sand, die beiden in Valldemossa hebben gewoond. Dit 



is tijdens het bezoek aan het klooster ook meteen te merken. Bij de ingang staat namelijk een 

beeld van Chopin. Het klooster ziet er geschiedenisrijk uit en binnen vind je onder meer 

gedetailleerde beschrijvingen van medicijnen en oude brieven. 

  

 



 

 

Valldemossa is het hoogste dorp van Mallorca.  De schrijver George Sand schreef een boek 

over “De winter van Mallorca’ deze bestseller is in alle souvenirwinkeltjes wel te koop en is 

vertaald in praktisch iedere taal. 



 

  

Gino is onze vaste kok.  Hij kan dan ook zeer goed koken.  Hij heeft zijn eigen messen en 

snijplank meegebracht van thuis. 



Zondag 24 oktober 2021 

Soort  :  Luswandeling rond het Tossals Verds massief 

Plaats  :  Stuwmeer Cuber 

Afstand  :  14 km 

Stijgen  :  500 m 

Dalen  :  500 m 

Duur         :  6 uur 

 

 



 

 

Mallorca heeft eveneens maquis al is die niet zo uitgesproken als op Corsica.  De maquis is 

een wilde mengeling en een ondoordringbaar boeket van stekelbrem, mirte, rozemarijn, 

kruisdoorn, jeneverbes en allerlei andere, veelal, doornachtige planten.  De maquis verspreidt 

een typische geur.  Napoleon verklaarde op zijn verbanningsoord Sint-Helena dat hij Corsica 



met gesloten ogen zou herkennen, alleen al aan de geur die hij nergens anders had 

opgesnoven. 

 

 



 

 

In de zomer staat er vaak een stuk maquis in brand.  Jaarlijks worden daardoor grote 

natuurgebieden verwoest.  De natuur herstelt zich echter snel.  Spoedig neemt de maquis weer 

bezit van de afgebrande gebieden, net zoals ze dat doet van verlaten huizen en akkers. 



 

 

De maquis diende in vorige eeuwen als veilige schuilplaats voor bandieten en voor voortvluchtige 

moordenaars.  De ondergrondse verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog ontleenden er hun naam 



“maquisards” aan.  Ze doken er onder – prendre le maquis – en vanuit de maquis voerden ze hun 

guerrilla tegen de Duitse en Italiaanse bezetters. 

 

 



 

 

De naam “maquis” werd al spoedig ook de aanduiding van de gehele Franse, anti-Duitse 

verzetsbeweging, die even sterk en weerbarstig was als het ondoordringbare struikgewas van 

Corsica. 



 

 

Op deze wandeling dienen we door vier of vijf tunnels te gaan.  Hiervoor heb je weldegelijk 

een kop- of zaklamp nodig.  Bij de doorgang door de tunnels dien je niet alleen te zien waar je 



stapt, je dient eveneens op te letten dat je jouw hoofd niet stoot.  De tunnels dienen voor het 

transport van water. 

 

 



 

 

Ook vandaag passeren we een bemande hut.  De hut is tevens open maar binnen is het een 

hels lawaai.  We kopen dan ook een drankje en nuttigen het buiten op het terras. 



 

 

De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China, waar ook de naam naar verwijst (china-appel, 

evenals "appelsien": appel-china) en diende vroeger vooral ter decoratie.  De 



sinaasappelboom werd vroeger in koudere klimaatgebieden in een overwinteringsvertrek 

gehouden, dat daaraan de naam oranjerie ontleent.  Sinaasappels worden gepeld gegeten of 

geperst tot sinaasappelsap.  De vrucht is ook een grondstof voor limonade zoals ranja.  De 

schil wordt voor marmelade gebruikt en als smaakmaker in gebak, in witbier en in andere 

Belgische bieren.   

 

 



 

 

De vijgencactus is een veel voorkomende wilde plant in Spanje en Mallorca.  Sommige 

variëteiten zijn zelfs wintervast.  De rode vruchten zijn vijgachtig, vandaar de naam.   



 

 

Sommige variëteiten hebben zeer smakelijke vruchten waar onder andere confituur van 

gemaakt wordt.  Andere soorten worden enkel gebruikt als veevoeder.  Een goede manier om 

een cactusvijg te eten zonder zich te prikken aan de scherpe doorns is de volgende:  men prikt 



de vrucht met een  vork op en zet deze op een bord. Vervolgens snijdt men met een scherp 

mes beide uiteinden af en snijdt haaks hierop de schil door.  Vervolgens rolt men met de vork 

(of met de hand, maar raak de buitenkant van de schil niet aan) het vruchtvlees uit de vrucht. 

 

 



 

Maandag 25 oktober 2021 

Soort  :  Luswandeling rond Port de Soller en Soller 

Plaats  :  Port de Soller en Soller 

Afstand  :  14 km 

Stijgen  :  300 m 

Dalen  :  300 m 

Duur         :  5 uur 

 



 

 

Vandaag trek ik er alleen op uit.  We hebben een late namiddagvlucht en mijn koffers zijn al 

gepakt. 



 

 

Ik doe een rondje van Sollèr naar Port de Sollèr en terug verder naar Sollèr.  Zowat de helft 

van de weg is terug GR 221. 



 

 

Granaatappels groeien niet aan bomen maar aan struiken die tot 6 meter hoog kunnen worden.  

Granaatappels zijn oorspronkelijk afkomstig uit Perzië en worden al eeuwenlang gekweekt 



rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten, Afganistan, India en de Kaukasus.  De vrucht 

is heel sappig en bevat grote cellen zoals een citrusvrucht, maar in elke cel zit een pitje van 

ongeveer 3 mm groot.   

 

 



 

 

Om de pitjes van de granaatappel zit een soort gelei, zoals om de pitjes van een tomaat. 

Bovendien bevat de vrucht veel vellen.  Omdat de vellen niet lekker smaken, vereist het eten 



van de vrucht het zorgvuldig pellen van elke cel.  Bij rijpe vruchten is het vruchtvlees 

donkerrood.  De schil is erg stevig en leerachtig.  De vrucht kan wel uitgeperst worden, al 

gaat daarbij veel vruchtvlees verloren.   

 

 



 

 

Het sap van de granaatappel vormde oorspronkelijk de basis voor grenadine.  Grenadine is 

lange tijd de algemene benaming voor allerlei siropen geweest, zoals limonadesiroop dat nu 



is.  Het is tegenwoordig een soort limonadesiroop die wordt gebruikt in cocktails, zoals in 

tequila sunrise en wordt grenadine niet meer gemaakt van granaatappelsap, maar is het een 

mengsel van andere vruchten.   

 

 



 

 

Granaatappels staan symbool voor vruchtbaarheid vanwege hun vele zaden, maar ook voor de 

dood vanwege de rode kleur van het binnenste van de vrucht.  De eerste afbeeldingen van de 



granaatappelboom zijn gevonden op grafschilderingen van de Egyptenaren van 2500 voor 

Christus.    

 

 

 



 

 

Streken die naar de granaatappel zijn genoemd zijn het Spaanse Granada en het Caraïbische 

eiland Grenada.  De vrucht staat dan ook in het stadswapen van Granada, maar de vrucht op 

de vlag van Grenada is een nootmuskaat en geen granaatappel.  Ook de handgranaat is naar de 



granaatappel genoemd, vooral vanwege de vorm, maar ook omdat de zaden om je heen 

schieten als de vrucht op de grond valt. 

 

 



 

Het was fijn om terug nog eens met mijn vrienden op reis te gaan.  Ik heb er van genoten.  We 

hebben elke avond gekaart maar er was maar één winnaar.  Ik zeg niet wie.  Ik heb er veel 

plezier aan beleefd.   

De blaren en de kleine verwondingen die jullie hebben opgelopen zullen spoedig genezen.   

Misschien doen we volgend jaar nog wel eens iets.   

Andere reisverslagen van deze jongen kun je terugvinden op www.ludwigdhaese.be 

 
 

Ludwig D’Haese benaltijdweg@gmail.com 

Gino Vandeweyer gino.vandeweyer@telenet.be 

Guido Meilis  guido.melis@telenet.be 

Guido Claesen gkclaesen@gmail.com 

Tekst    Ludwig D’Haese  

 

  Foto’s : Ludwig D’Haese en Gino Vandeweyer 
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